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Liefde (III) 

Liefde heette me welkom, maar mijn ziel wendde zich af, schuldbewust 
van stof en zonde. Maar de scherpziende blik van Liefde die mijn aarzeling 
bemerkte toen ik binnenkwam, kwam vriendelijk dichterbij en vroeg of ik 
iets wenste. 

Een gast, antwoordde ik, die het waard is hier te verblijven.  
Liefde zei: dat ben jij. Ik, die zo onaardig en ondankbaar ben?  
O mijn lief, ik durf je niet eens aan te kijken.  
Maar Liefde nam mij bij de hand en antwoordde glimlachend:  
Wie denk je wie jouw ogen maakte? Ik toch zeker! 

Dat is waar, mijn God, maar ik heb ze ontsierd.  
Laat mijn schaamte gaan waar ze hoort.  
Weet je dan niet, zei Liefde, wie de schuld draagt?  
Mijn lief, dan zal ik je dienen.  
Ga zitten, zei Liefde en proef mijn vlees.  
Ik ging zitten en at. 

 

                                  

 

      George Herbert – 17e eeuw   

                                                         (vertaling: kloostertijd) 

      Fotografie: Ria de Oude (Genesis, 2025) 
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‘Liefde heette me welkom,’ zo begint het gedicht van George Herbert. We mogen thuiskomen bij 
de liefde. Later blijkt de liefde God te zijn, maar door zo met de liefde als persoon te beginnen, 
krijgt het gedicht meteen iets dromerigs, als een warme omhelzing. Liefde heet ons welkom – we 
mogen er een thuis vinden – liefde en thuis horen bij elkaar: daar waar we liefde vinden zijn we 
echt thuis, waar ter wereld dat ook is en hoe onbeholpen en onbekwaam we onszelf vaak ook 
voelen. 

Schuldbewust van stof en zonde wendt onze ziel zich af, zo staat er. Met al onze fouten en onheb-
belijkheden, past het ons dan wel om zulke grote woorden als liefde te gebruiken? Zijn wij, en is 
alles om ons heen, niet veel te gewoon? Maar liefde heet ons welkom, wij hoeven alleen maar 
aarzelend binnen te komen – wij zijn te gast. 

Maar wij, hoe verdienen wij het ooit te gast te zijn bij zoiets uit sprookjes en gedichten, zoiets 
zoets als het happy end van een boek of film. Het is om bij weg te dromen, maar om er te gast te 
zijn? Die gast die het waard is, zegt de liefde, dat ben jij. 

Maar zo onaardig ben ik vaak, en zo ondankbaar als ik wel iets moois of goedbedoelds ontvang… 
Die gast die het waard is, dat ben jij, jij wordt uitgenodigd thuis te komen bij de liefde zelf: liefde 
heet je welkom. 

Daar mag je thuis zijn, daar kun je zijn zoals je bedoeld bent. Te midden van alle schaamte en ont-
siering, is er iets puurs, iets wat raakt aan jou, jouw diepste zijn, onder alle schuld en onbeholpen-
heid. Als je bij de liefde thuis bent, mag je zijn wie je bent – liefde heet je welkom, kom, ga zitten, 
het is goed! 

Met je tranen en je domme dingen, met je stress en ongeduld, met je leegte en je wilde dromen, 
met je hoofdpijn en teleurstelling – bij de liefde mag je thuiskomen. 

De Franse filosofe en mystica Simone Weil zei dit gedicht van Herbert op als ze een hevige hoofd-
pijnaanval kreeg. Dan voelde ze de zachtheid die uit het gedicht spreekt over haar komen. 

In deze adventstijd bereiden wij ons voor op de komst van Gods liefde in Jezus. Bij Hem mogen we 
thuiskomen, in Hem heet de liefde uit dit gedicht ons welkom. 

        

           ds. Hermen Kroesbergen 

Overdenking  



4 

Zondag 30 november – 10.00 uur 
Broek in Waterland 

1ste advent 
Ds. Juup van Werkhoven 

Organist: Ike Wolters 

Zondag 28 december – 10.00 uur 
Broek in Waterland 

Gezamenlijke dienst met PG Monnickendam 
Ds. Hermen Kroesbergen 

Organist: Ike Wolters 
M.m.v. Studentenkoor uit VS 

Zondag 7 december – 10.00 uur 
Zuiderwoude 
2de advent 

Ds. Hermen Kroesbergen 
Cantorij zingt De Appelbloesem 
Organist en cantrix: Ike Wolters 

Woensdag 31 december – 19.30 uur 
Broek in Waterland 

Oudejaarsvesper 
Ds. Hermen Kroesbergen 

Organist: Ike Wolters 

Zondag 14 december – 10.00 uur 
Broek in Waterland 

3de advent 
Ds. Herriane Allewijn 
Organist: Ike Wolters 

Zondag 4 januari – 10.00 uur 
Zuiderwoude 

Pastor Geke den Otter 
Organist: Ike Wolters 

Zondag 21 december – 10.00 uur 
Zuiderwoude 
4de advent 

Ds. Coosje Verkerk - afscheid 
Organist: Harma Beenes 

Zondag 11 januari – 10.00 uur 
Broek in Waterland 
Ds. Martien Pettinga 
Organist: Ike Wolters 

Woensdag 24 december – 22.00 uur 
Broek in Waterland 

Kerstnachtdienst 
Ds. Hermen Kroesbergen 

Organist: Ike Wolters 
M.m.v. het Marker Mannenkoor o.l.v Jan 

Peereboom 

Zondag 18 januari – 10.00 uur 
Zuiderwoude 
Ds. Hans Blom 

Organist: Ike Wolters 

Donderdag 25 december – 10.00 uur 
Zuiderwoude 
Kerstochtend 

Ds. Hermen Kroesbergen 
Organist: Ike Wolters 

M.m.v. van Projectkoor olv Ike Wolters 

Zondag 25 januari – 10.00 uur 
Broek in Waterland 

Ds. Hermen Kroesbergen 
Organist: Ike Wolters 

Kerkdiensten 
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Zondag 30 november: Op zondag 30 november is het de eerste zondag van Advent, de tijd van uit-
kijken naar Kerst. Het is nog donker, maar ergens begint het licht te gloren. De bloemschikgroep 
zal dit verbeelden in een bloemstuk dat door de adventstijd heen met ons meegroeit. De viering 
deze zondag zal worden geleid door dominee Juup van Werkhoven. 
 
Zondag 7 december: Deze zondag is er een cantatedienst: we zingen en luisteren naar het muziek-
stuk ‘Als appelbloesem in de winter.’ Gods komst in deze wereld, Gods komst in ons leven is zo 
bijzonder als appelbloesem in de winter. De cantorij doet mee in de uitvoering van dit kerstoratori-
um en we hopen op nog meer muzikale ondersteuning. Omdat het de eerste zondag van de maand 
is, zullen ook de kinderen en jongeren weer bij de viering betrokken worden.  
 
Zondag 14 december: De derde advent is de voorganger ds. Herianne Allewijn. Het licht begint te 
groeien, er begint beweging te komen in Gods plan: Johannes de Doper verschijnt op het toneel. In 
de dienst worden drie adventskaarsen aangestoken en zien we de volgende fase van het liturgisch 
bloemstuk. 
 
Zondag 21 december: Ds. Coosje Verkerk is vaak onze gastvoorganger geweest en deze zondag 
neemt ze officieel afscheid van onze gemeente, al heeft ze al toegezegd, dat ze nog wel een keer 
kan invallen als het echt nodig is. De Kersttijd staat nu echt voor de deur en de Heilige Geest, die 
steeds al door het liturgisch bloemstuk zweefde, staat deze zondag ook in de lezingen van het lees-
rooster centraal. 
 
Woensdag 24 december: De kerstnachtdienst wordt dit jaar opgeluisterd door het Marker man-
nenkoor. Te midden van het woeden van de wereld uit Psalm 2 vieren wij de geboorte van het 
nieuwe begin. God geeft zijn antwoord uit de hoge: Hij wordt mens en roept ons op mens te wor-
den, echt mens, te leven zoals het bedoeld is. Zo wordt het licht voor ons mensen in het donker, 
zoals Jesaja al zei. Elk van ons mag in zijn/haar eigen hoekje een lichtje zijn – juist nu het zo donker 
buiten is, moedigen we elkaar daartoe aan! 
 
Donderdag 25 december: Gekomen door het duister, vieren wij deze morgen het licht dat terug-
komt. Het Kerstkoor zal hier over zingen, zoals ook over de wijzen uit het Oosten die de lange 
tocht door de woestijn maakten om welkom geheten te worden door de Liefde zelve. Dit is de dag 
waar we naar uitkeken! God heeft ons niet in de steek gelaten. Het licht was bij God maar het is 
daar niet gebleven, het is onder ons komen wonen. 
 
Zondag 28 december: De zondag na Kerst vieren we weer samen met Monnickendam. Deze keer in 
Broek in Waterland. Het belooft een bijzondere viering te worden met een groot koor uit de 
Verenigde Staten dat met ons mee wil vieren en enkele liederen ten gehore zal brengen. Deze lie-
deren doen nog denken aan de feestelijke stemming van Kerst, maar tegelijkertijd staan we op stil 
op deze ‘Zondag van de Onschuldige Kinderen’, bij de harde realiteit. Toen en nu – hoe schrijnend 
is het als onschuldige kinderen worden vermoord-. ‘Rachel wil niet worden getroost; haar kinderen 
zijn er niet meer,’ zo horen we uit de profeet Jeremia. 

Bij de kerkdiensten 
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Woensdag 31 december Met een korte vesper staan we op Oudejaarsavond stil bij wat er het 
afgelopen jaar is gebeurd. We delen herinneringen en vragen Gods Zegen voor het jaar dat ons 
wacht. We komen om 19.30 uur bij elkaar in de kerk van Broek in Waterland. 
 
Zondag 4 januari De eerste zondag van het nieuwe jaar staat er een oude bekende op het roos-
ter: pastor Geke den Otter, die in de vacatureperiode als geestelijk verzorger was aangesteld in 
onze gemeente. Op deze zondag van Epifanie (verschijning) staat de komst van de wijzen uit het 
Oosten op het leesrooster. 
 
Zondag 11 januari Op 11 januari is opnieuw een oude bekende voorganger, namelijk ds. Martien 
Pettinga, die voorganger in Broek in Waterland was. De tweede zondag van Epifanie gaan we 
volgens de traditie verder met de doop van Jezus in de Jordaan. 
 
Zondag 18 januari Ds. Hans Blom uit Almere is de voorganger op 18 januari. Hij was eerder domi-
nee in Edam en werkt nu bij het Leger des Heils. Het laatste vaste verhaal van Epifanie staat voor 
deze zondag op het leesrooster: het teken van het water dat in wijn veranderd wordt op de brui-
loft te Kana. 

 

 

 

Anderhalve week geleden gaf ik mijn eerste wereldgodsdiensten-les aan de leerlingen van groep 7 

op de Havenrakkers in Broek in Waterland. Tot de kerstvakantie mag ik hen vertellen over wat ge-

loven is. Ik wil hen kennis meegeven over verschillende godsdiensten en levensbeschouwelijke 

stromingen en laten zien, dat gelovigen ook heel gewone mensen zijn, die ze zo overal tegen zou-

den kunnen komen. Voor de eerste les had ik daarom filmpjes gemaakt van mensen, van alle vijf 

de wereldgodsdiensten, uit Broek in Waterland, waarin ze iets vertellen over hun geloof.  

Ook hier zijn mensen die hun leven inrichten volgens het Boeddhisme, de Islam, het Jodendom, 

Hindoeïsme of het Christendom, zoals ikzelf. Tot mijn verrassing bleken er ook in de klassen zelf al 

verschillende religies vertegenwoordigd te zijn.  

Ik wilde de kinderen laten zien dat geloof heel gewoon is, maar misschien hebben zij mij dat zo nog 

wel meer laten zien. Er over praten is soms lastig, maar veel mensen zoeken naar een diepere laag 

in het leven, naar wat het leven zinvol maakt door alle ups en downs heen. Ik kijk uit naar het ver-

volg van de lessen!  

 

Een maand geleden was de classispredikant bij de kerkenraad op bezoek. Hij kijkt hoe het gaat bij 

alle Protestantse gemeenten in Noord-Holland. Hij was gelukkig wel tevreden over Zuiderwoude-

Uitdam-Broek in Waterland. En hij vroeg ons ook wat de roeping van onze gemeente was – 

‘roeping’ is het woord dat we in de kerk gebruiken voor dat, wat het leven zinvol maakt door alle 

ups en downs heen. En bij het begin van dit nieuwe kerkelijke jaar wil ik graag afsluiten met die 

woorden die hij verzamelde. Wat is voor ons de kern van het kerk zijn? ‘Samen – Open – Verbin-

ding – Liefde – Zijn – Saamhorigheid – Betrokkenheid – Aanwezigheid – Delen - Op elkaar letten - 

Jezelf zijn - Gekend worden – Perspectief - Koninkrijk.’   

           Ds. Hermen Kroesbergen 

Van de predikant 
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Activiteiten 

 

Woensdagwandeling  
Samen, al wandelend, in gesprek en in stilte nadenken over een thema bij het jaarthema ‘Kijk! 
Laat je verrassen door het werk van Gods Geest.’ Graag nodigen we u en jou uit voor de volgen-
de bijeenkomsten: 
Woensdagochtend 3 december vanuit de kerk van Broek in Waterland, over geduld. 
Woensdagochtend 7 januari 2026 vanuit de kerk van Zuiderwoude, over vriendelijkheid. 
Een mooie traditie, elke eerste woensdag van de maand – loop ook een keer mee!  
Vanaf 9.30 uur is er inloop, om 10.00 uur houden we een korte vesper en daarna gaan we wande-
len (niet meer dan 5 km). We nemen een vraag mee om over na te denken, eerst in stilte en 
daarna in gesprek met elkaar. Na afloop gebruiken we samen onze meegebrachte lunch. 

Gespreksgroep  
De gespreksgroep komt op dinsdagavonden in de pastorie in Zui-
derwoude bij elkaar.  
Van 19.30 tot 21.00 uur praten we over geloof, de bijbel en ons 
eigen leven. De volgende bijeenkomsten zijn op  
dinsdag 9 december en dinsdag 13 januari.  
Sluit gerust een keer aan! 

Filmmiddag  
Elke derde vrijdag van de maand is er filmmiddag in de Draai 
33 in Broek in Waterland vanaf 13.30 uur. De volgende keren 
zijn vrijdag 19 december en vrijdag 16 januari. Welke films we 
gaan kijken zal later bekend gemaakt worden. 

 
Confettikerk  
Op 11 november hebben we Sint Maarten gevierd in de kerk van Zuiderwoude en over de licht-
jestocht lees je elders in deze Verbinding. Op zaterdag 31 januari is er weer een echte Confetti-
kerk-bijeenkomst in Zuiderwoude. Zet het vast in je agenda! 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimage.slidesharecdn.com%2Fsoekot-120930060303-phpapp01%2F95%2Fsoekot-loofhuttenfeest-1-728.jpg%3Fcb%3D1348985038&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.slideshare.net%2Fandrepiet%2Fsoekot-loofhuttenfeest&docid=VvPya
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Lied 455  
‘Het zal geschieden in de laatste dagen’ 

Waarom dit Adventslied? Het is een mooi lied om te zingen op weg naar Kerstochtend.  
Iedere Adventszondag een couplet erbij, waarin het verlangen naar vrede, bevrijding wordt gezon-
gen. Lied 455 is een zogenaamd stapellied voor de adventszondagen tot en met kerstochtend. De 
melodie is van Wim Ruessink, kerkmusicus te Winterswijk. 
Op het eerste gezicht lijkt de melodie moeilijk, maar als je éénmaal het lied beluisterd hebt, dan 
blijkt de melodie toch gemakkelijker in het gehoor te liggen dan de noten doen vermoeden. 
De eerste drie regels zijn aan elkaar gelijk, waarbij regel twee één toontje hoger staat genoteerd. 
Het begin van regel vier is gelijk aan regel twee maar de slotwending gaat omhoog.  
Het rijmschema aBccBa komt niet overeen met de lettergrepen per regel: 11-10-11-11-12-11 daar-
door krijgt de tekst in regel 5 alle nadruk omdat deze meer lettergrepen dan de andere regels be-
vat. In de laatste regel keert de melodie weer terug naar de hoofdtoonsoort; g-klein. 

             Ike Wolters 

Ik vind dit een mooi Adventslied, omdat het ondanks alles zo toekomstgericht is: het beste moet 
nog komen. God zal onze duisternissen weg laten stromen, zingen we elkaar toe – niet triomfante-
lijk, maar juist op (wat mij betreft) een beetje een onheilspellende melodie. Er staat nog iets te 
gebeuren, het leed, de levenslange vragen, de dood en het lijden worden serieus genomen, maar 
er is hoop: het zwarte duister zal verdwijnen. 
Realisme en hoop, vooruitkijken naar het nieuwe begin zonder de ogen te sluiten voor de pijn van 
wat verloren ging – dwars door het duister weten wij van het licht dat gaat schijnen, zoals God 
sprak in den beginne en zoals het zal geschieden in de laatste dagen. 

            Hermen Kroesbergen 

 

Lied van de maand 
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Jarigen in de komende periode 
 
Mw. Leida Blees, 10 december, 82 jaar 
Mw. Marja Oud, 16 december, 79 jaar 
Mw. Elise Arbeider, 1 januari, 85 jaar 
Dhr. Harry de Gier, 7 januari, 84 jaar 
Mw. Tine Valk, 24 januari, 87 jaar 
Mw. Stijntje Riemersma, 24 januari, 84 jaar 

Bedankt 

Hartelijk bedankt voor de vele reacties en de 
mooie woorden die ik van u heb mogen ont-
vangen. Iedere dag weer een verrassing, zo-
veel post. Met mij gaat het goed en ik begin al 
aardig te wennen in mijn mooie appartement. 
Ik wens u gezegende feestdagen en veel heil 
en zegen voor het nieuwe jaar. 

Hartelijke groeten Dick Broeder 

Samen zingen rond de Kerst   

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 17 december om 20.00 uur in de 
Broeker Kerk Iedereen is welkom bij deze mu-
zikale avond We zetten de traditie nog steeds 
voort. Drie koren uit Gemeente Waterland 
laten hun eigen kerstkeuze horen en natuurlijk 
zingen ze samen met u de vertrouwde kerst-
liederen. Met medewerking van: Gemengd 

koor Broek in Waterland, Cantorij PG in Wa-
terland en Instemming uit Ilpendam en als 
solist Henriette Bout, fluitist.  
Na afloop, zo ongeveer rond 21.15 uur, is er 
gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie, 
thee, frisdrank of wijn. De toegang is gratis, er 
zal een collecte zijn voor de onkosten van de 
avond. 

Ouderen Kerstviering 

Donderdag 18 december vieren we in de kerk 
van Zuiderwoude het ouderenkerstfeest. 

Hiervoor willen we ouderen uit Broek in Wa-
terland, Zuiderwoude en Uitdam van harte 
uitnodigen. Het belooft een mooie middag te 
worden met zang, gedichten en een kerstver-
haal. Als afsluiting hebben we een gezamenlij-
ke broodmaaltijd. 

De middag begint om 15.00 uur en duur tot 
ca. 19.00 uur. U kunt zich opgeven tot 8 de-
cember bij Ria de Oude 06-20266698 of riade-
oude@outlook.com. 

Lichtjestocht Monnickendam 
 
Vrijdag 19 december 
Na de succesvolle tochten in Broek in Water-
land en Zuiderwoude is nu de beurt aan Mon-
nickendam om de jaarlijkse Lichtjestocht te 
organiseren. Dit jaar is de organisatie in han-
den van de Werkgroep Kerk naar Buiten Mon-
nickendam en de Rotary. Op de achterkant 
van Verbinding vindt u alle informatie over de 
Lichtjestocht. 

Bubbels & Bollen 

Woensdag 31 december | 14.00 uur– 18.00 uur 
| Broekerkerk 

Hoe kun je het jaar beter afsluiten dan met 
bubbels en bollen in de Broeker Kerk, samen 
met je dorpsgenoten? 
Oliebollen (met en zonder krent) afhalen voor 
Oudejaarsavond kan ook in de kerk. Als je echt 
zeker wilt zijn van een zak, bestel dan tot 30 
december 17.00 uur via: 06 50912536. 

Uit de gemeente 
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Kerstmarkt in de Broeker Kerk 

Zaterdag 13 december|10.00 uur | 

16.00 uur | toegang vrij  

Gezellig en betoverend! 

Kom naar de kerk en bewonder de majestu-
euze boom en de prachtige decoraties. 
Ontdek een schat aan leuke, handgemaakte 
kerstcadeautjes, woonaccessoires en sfeer-
volle kerststukken. 
Verwen jezelf of een ander met heerlijke 
homemade slagroomtruffels en ambachtelij-
ke jam. 

Vergeet tenslotte niet te genieten van war-
me chocolademelk, glühwein of erwtensoep 
aan onze gezellige bar! 

Mis dus dit feestelijke evenement niet! 

Kerstconcert Gemengd Koor  
Broek in Waterland 

 

 

 

 

 

 

Zondag 14 december | 15.00 | 16.00 uur | 
Toegangsprijs €15,00 t.m.13 december in de 
voorverkoop | aan de deur €17,50 pin of con-
tant | jongeren t/m 16 jaar € 10,00  

Kaarslicht, kerstbrood en mooie muziek … 
laat je onderdompelen in de warme kerst-
sfeer door het Gemengd Koor Broek in Wa-
terland. Met verrassende muzikale intermez-
zo’s op piano, orgel en cello. 
Onder het motto ‘Joy to the World!’ zingt het 
Gemengd Koor Broek in Waterland tijdens 
hun traditionele kerstconcert muziek uit di-
verse landen. Het wordt een gevarieerd pro-
gramma met meer en minder bekende kerst-
liederen. Daarnaast klinkt ook andere muziek 
die mooi bij de kerstsfeer past, met zowel 
klassieke als lichtere werken. 

Speciale gasten zijn Isabel Negrín López 
(piano en orgel) en Marta Jiménez Silva 
(cello). Zij nemen de begeleiding voor hun 
rekening en zorgen ook voor enkele verras-
sende intermezzo’s. Dirigent: Ron Strik 

Maison Chanson 

Liedjesprogramma ‘Maison Chanson’ het 
thuis van het levenslied. 

Zang/maker: Roman Derwig, Timo Dries, Dim 
Koning, Marit Oudshoorn 
Pianist: Esther Jacobs 
Eindregie: Maarten Heijmans 
Productie: Sophie Reinink 

Vrijdag 19 december | 20.00 uur|   21.45 uur| 
€17,50 + €1 servicekosten | met pauze  

Maison Chan-
son is een 
kleinkunst-
collectief be-
staande uit 
vier bevlogen  

jonge zangers & theatermakers.  
Ze verzorgen in kerken door heel Nederland 
avondvullende programma’s met een ruime 
selectie aan chansons en kleinkunstliederen. 
Van Jacques Brel tot Maarten van Roozen-
daal, van Píaf tot Shaffy.  
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Theater van de Droom speelt 

Zondag 11 januari 2026 | 15.00 u.| 16.20 u. | tickets €18,50 | met 
pauze        
Dit wordt één magische theaterervaring met poppen en maskers 
voor jong en oud. Komt dat zien! 
Spel: Jeroen en Laura Boerwinkel. 
Poppen en maskers: Henk Boerwinkel. 
Mimografie, decor, kostuums en rekwisieten: Jeroen Boerwinkel. 

Als eerste gaat u kijken naar Klaassen en Katrijn, onze nieuwste 

voorstelling die onlangs in première is gegaan. Een magische figu-

rentheater voorstelling, die door het publiek zeer goed is ontvan-

gen. Na de pauze spelen we De Dubbelgangers. Vanuit de verre 

Middeleeuwen lopen De Dubbelgangers in hun Commedia dell 

‘Arte pakken rond, met als hoogtepunt een wonderlijke eenwor-

ding in een grote lijst. Dit ontroerende duo spel is mede geïnspi-

reerd op de werken van Samuel Beckett.  

Leestip: Charlie Mackesy , de jongen, de mol, de vos, het paard en de storm.  

Dit boek benadrukt telkens weer dat je goed bent zoals je bent. 

En dat iedereen maar wat doet in het leven, en klungelt en 

zoekt. En het soms even niet meer weet. Dit 2e boek van  

Mackesy inspireert en doet je even op een andere manier 

‘kijken’ naar je leven; niet rationeel of analytisch, maar gevoels-

matig, intuïtief.  

Het is een boek dat je doorkijkt en dan plots bij één tekening 

stopt. Omdat het je ontroert, troost of het je milder doet kijken 

naar jezelf.  

Zonder te willen klinken als Brigitte Kaandorp – ‘Ik heb een heel 

zwaar leven’ – denk ik vaak: doe ik het wel goed?  

Met name rond mijn kinderen en de opvoeding. Over hoe ons 

leven gelopen is en over de keuzes die ik heb gemaakt. Ze 

groeiden niet op in een standaard omgeving, in een rustig kern-

gezin, met één woonplek, twee ouders en noem maar op. Ik 

kan me daar best onzeker over voelen. Helemaal nu een van de 

twee zich best tegen me afzet.  

 

Ik was onlangs op het 50-jarig huwelijksfeest van mijn oom en tante en hun zoon van 40 sprak hen 

toe. Zij hebben zware tijden gekend. Hij drukte hen op het hart dat hij van ze hield en dat ze het 

als ouders goed hebben gedaan. En dat ze erin geslaagd zijn om de verbinding nog sterker te ma-

ken. Ik stelde me voor dat mijn zoon van 40 dit tegen me zou zeggen en dat was troostrijk. Wat als 

ik op een dag terugkijk en denk: ik heb het, ondanks alles, goed gedaan. Ik deed wat ik kon en het 

was genoeg. Wat moet dat een opluchting zijn. Moet je dan tot je 70e wachten om dat ook echt te 

geloven? Het boek herinnert je eraan dat je dat ook nú al af en toe tot je door mag laten dringen.  

                            Rebecca Schoon (november 2025,Petrus) 
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Nieuwjaarsconcert 
Donderdag 1 januari 2026 om 16 uur  
Reserveren kaarten €15, drankje na afloop:  
jeanneklein@planet.nl 

Bach op één instrument is onze traditie op 1 januari. Dit jaar een verrassende keus: Valentijn 
Jeukendrup  zal op zijn cello twee suites van Bach spelen. Valentijn, nu 16 jaar,  speelt cello 
sinds zijn 6e en is inmiddels nationale prijswinnaar van het Prinses Christina Concours Klassiek 
en internationaal prijswinnaar in Parijs en Praag.  Als jong talent uitgekozen door de Bachver-
eniging heeft hij nu al een enorme podiumervaring. We kijken er naar uit om deze jonge muzi-
kant te beluisteren  

Weihnachtsoratorium   

Op 20 december zingt de Cantorij  
Monnickendam het Weihnachtsoratori-
um van Johann Sebastian Bach in de 
Grote Kerk van Monnickendam. Dit ora-
torium bestaat uit zes delen. Het is in 
1734 geschreven voor uitvoering in de 
kersttijd op zes achtereenvolgende 
feestdagen.  

Een integrale concertuitvoering van alle zes delen achter elkaar komt zelden voor. Meestal 
wordt gekozen voor drie of vier delen, om de duur van het concert te beperken. Onze dirigent 
Marcel den Dulk kiest voor een andere oplossing: alle koordelen worden gezongen, maar niet 
alle aria’s en recitatieven. Het mooie van deze benadering is, dat zo het hele Kerstverhaal kan 
worden verteld, de geboorte, de herders, de wijzen uit het oosten.  
De keuze uit de aria’s zal worden gezongen door de gerenommeerde sopraan Nicole Fieselier. 
Het geheel wordt begeleid door het Nationaal Symfonisch Kamerorkest, het NASKA.  
Wacht niet te lang met het bestellen van kaarten voor deze bijzondere uitvoering van 
het Weihnachtsoratorium in Monnickendam. We rekenen op een volle Grote Kerk. Verheug je 
alvast op het schitterende, jubelende openingskoor Jauchzet, Frohlokket, met de feestelijke 
pauken en trompetten. Die muziek laat niemand onberoerd. Een mooier begin van de kersttijd 
kun je je niet wensen.  

Het Weihnachtsoratorium van Johann Sebastian Bach door de Cantorij Monnickendam. In de 
Grote Kerk van Monnickendam, 20 december 2025, om 15.30 uur, inloop vanaf 14.45 uur.  
Voorverkoop € 30 via de website, de leden van het koor en bij boekhandel Nimo in de Kerk-
straat. Verkoop aan de kassa € 35.  
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30 november – Het Passion 
Een moment van rust voor dak- en thuislozen. 
In de Achterhoek ligt Het Passion. Een boer-
derij met een tijdelijke opvangplek voor dak- 
en thuislozen en voor de verslaafde mede-
mens. Gestrest van het straatleven, stukgelo-
pen relaties en verslaving, komen gasten bij 
Het Passion op adem. Begeleiders en vrijwil-
ligers brengen structuur aan in de dag en hel-
pen hen de draad van het leven weer op te 
pakken. Gastvrij, betrokken, ontspannen en 
gericht op de toekomst. Richting krijgen en 
een plek om te wonen. Omdat iedereen mee-
telt. Altijd. www.hetpassion.nl 
 
7 december – Stichting De Vrolijkheid 
Je bent 7 jaar oud en gisteren vanuit het aan-
meldcentrum in Ter Apel verhuisd naar AZC-
Almere. De reis ervoor was lang. Hoelang zul 
je hier blijven? Geen idee. Alles is nieuw en 
vreemd. Het overkomt jaarlijks vele jonge 
vluchtelingen. Ze hebben vaak indringende 
ervaringen achter de rug, maar ook blijft hun 
bestaan in Nederland doorgaans nog jaren-
lang onzeker. De ‘Vrolijkheid’ organiseert al 
25 jaar wekelijks meer dan honderd creatieve 
workshops en kunstactiviteiten in asielzoe-
kerscentra door heel Nederland. Op circa der-
tig AZC’s hebben zij een vast Kunstlab, en met 
het mobiele team Art Now bezoeken ze de 
noodopvanglocaties door heel het land. De 
‘Vrolijkheid’ geeft kinderen in AZC een feestje 
van hoop. www.vrolijkheid.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 december – Noah’s Ark 
Noah's Ark Children's and Youth Ministry 
Uganda zorgt voor kinderen die ‘buiten de 
boot zijn gevallen’. Zij zorgen voor de kin-
deren (van 0 tot 20) voor opvang, opleiding 
en werkervaring. Piet en Pita Buitendijk zijn 
de oprichters van Noah's Ark en de 'papa en 
mama' van meer dan 150 kinderen. Het echt-
paar is sinds 1996 als zendeling werkzaam in 
Uganda en heeft in 2000 Noah's Ark mogen 
opzetten. Sinds 2019 wonen ze met enkele 
kinderen op een uur rijden van Mukono in 
Kalagala. Inmiddels lopen daar ook verschil-
lende programma's en projecten waaronder 
een basisschool, die uitgebreid wordt en een 
flinke koffieplantage. 
Bij dit project is gemeentelid Netty Hoogen-
doorn nauw betrokken. Neem een kijkje op 
de website! www.nacmu.org 
 
21 december PKN Jeugdwerk  

 
 
 
Jongeren beleven het 
kerstverhaal 
 
 
 
 
 
 

Met de KerstChallenge beleven jongeren het 
kerstverhaal op een unieke, interactieve ma-
nier: als spel, avontuur en ontdekkingstocht.  
Duizenden tieners doen jaarlijks mee, ver-
spreid over honderden kerkelijke jeugdgroe-
pen door het hele land. Ze kruipen in de huid 
van de personages uit het kerstverhaal, voe-
ren opdrachten uit, lossen raadsels op en ver-
zamelen punten. Zo worden ze spelenderwijs 
uitgedaagd om na te denken over geloof, keu-
zes maken, en hun eigen rol in het grotere 
verhaal. In een tijd waarin jongeren over-
spoeld worden met prikkels en meningen, 
biedt de KerstChallenge een speelse maar 
serieuze manier om stil te staan bij de kern 
van Kerst.  

Diaconie 
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Daarom is dit een inspirerend en eigentijds col-
lectedoel om jongeren op een creatieve manier 
te blijven meenemen in het hart van het geloof. 
 
24 december – WWW Actie voor Honduras 
Nog één keer collecteert de diaconie voor het 
WWW project van 2025 Stichting Actie voor 
Honduras. www.savh.eu Zie elders in dit blad 
de bedankbrief van de stichting. 
 

25 december – Kinderen in de Knel, Kerk in Actie 
Samen tegen armoede. Steeds meer gezinnen 
kunnen de eindjes nauwelijks meer aan elkaar 
knopen.  

Kinderen gaan zonder ontbijt naar school, de 
Voedselbank kraakt onder de groeiende vraag 
en Schuldhulpmaatje krijgt dagelijks nieuwe 
aanvragen. Armoede in Nederland is een kei-
harde realiteit: volgens de laatste cijfers van het 
CBS leven 540.000 mensen onder de armoede-
grens en 1,2 miljoen net daarboven, maar zijn 
erg kwetsbaar. Kerk in Actie ondersteunt initia-
tieven die écht helpen: van directe hulp tot 
structurele oplossingen. Via het programma 
Binnenlands Diaconaat steunt Kerk in Actie 
mensen in armoede en organisaties, die strijden 
tegen armoede.  

Lees meer op kerkinactie.nl/
samentegenarmoede 

 

 

 

28 december Liliane Fonds 
Van alle kinderen met een handicap woont 80% 
in de armste streken van Afrika, Azië en Latijns- 
Amerika. Dat zijn ten minste 40 miljoen kin-
deren. Door hun handicap worden zij buitenge-
sloten en kansloos en zijn veel vaker dan ande-
ren slachtoffer van verwaarlozing, misbruik en 
geweld. Dit staat haaks op hun rechten. Zij wor-
den belemmerd door uitsluiting en stigma’s. 
Het Liliane Fonds verbetert de levenskwaliteit 
en toekomstkansen van deze kinderen. Samen 
met lokale partnerorganisaties maken zij hun 
leef-, speel- en leerwereld toegankelijker en 
dragen zij bij aan een inclusieve samenleving 
waarin meedoen ondanks een handicap moge-
lijk is. www.lilianefonds.nl 

31 december Kinderen in de Knel, Kerkinactie 
Samen tegen armoede. Zie voor info bij 25 de-
cember 

4 januari 2026 – Oude Zijds 100 
Oudezijds 100 werd in de jaren ’50 gesticht 
door het predikanten-echtpaar Rolf en Georgi-
ne Boiten-Du Rieu. Veel kerken in de binnen-
stad stonden in die tijd leeg en predikanten 
woonden vaak in andere delen van de stad. 
Daarom wilden zij een plaats bieden waar men-
sen aan durfden kloppen voor hulp en vestig-
den ze zich in een pand aan de Oudezijds Ach-
terburgwal nummer 100. Al snel groeit Oud-
ezijds 100 uit tot een gemeenschap met meer-
dere panden op de wallen en vele vrijwilligers. 
Mensen uit alle hoeken van de samenleving 
vormen nu samen Communitaire Gemeenschap 
Oudezijds 100. In de binnenstad van Amster-
dam proberen zij in leven en werken het evan-
gelie van Jezus Christus present te stellen. Oud-
ezijds 100 biedt concreet hulp door inloop, be-
geleid wonen, algemeen maatschappelijk werk, 
trainingen en verschillende activiteiten. De 
woongemeenschap functioneert hierin als groot 
gezin en oefenschool, die de hulpverlening on-
dersteunt en is voor een groot deel afhankelijk 
van giften en het werk van vrijwilligers. 
www.oudezijds100.nl 
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11 januari – Het nieuwe jaarproject  
Van de Werkgroep Werelddiaconaat Waterland 
(WWW): Holland Gambia Foundation 
Het nieuwe project 2026 van de Waterlandse 
Diaconieën is voorgedragen door Monnicken-
dam. De Holland Gambia Foundation runt met 
een lokale partner een school voor zo'n 120 kin-
deren in de leeftijd van 4-9 jaar. De kinderen 
leren daar o.a. Engels, belangrijk voor de latere 
ontwikkeling. De school heeft drie klaslokalen 
en zij wil dit uitbouwen met drie extra lokalen 
voor de oudere kinderen. Hiervoor hebben ze 
de WWW benaderd voor de inrichting van de 
lokalen welke begroot is op circa € 10.000,00. 
De benodigde spullen zullen geleverd worden 
door lokale ondernemers. Meer informatie over 
dit project in de komende maanden. https://
hollandgambian.wordpress.com/project-
uitbreiding-bendula-school 

 
18 januari – Stap Verder  
Dit is een samenwerkingsproject van zes kerken 
en de Sociëteit Afrikaanse Missiën en verenigd 
in de Stichting Diaconaal Centrum Bijlmermeer. 
Op de locatie Stap Verder ontwikkelen zij activi-
teiten om inwoners van Zuidoost een stap ver-
der te brengen. Iedereen is welkom, van elke 
religie en levensbeschouwing, afkomst, geaard-
heid, gedocumenteerd of ongedocumenteerd. 
Zij discrimineren niet. Zij bieden o.a. taallessen, 
geven voorlichting over toegang voor voorzie-
ningen. Praktische hulp zoals een postadres, 
een plek om de was te doen, een douche te ne-
men of een maaltijd te koken. Ook geven zij di-
verse cursussen. Wekelijks is er een spreekuur 
van Dokters van de Wereld en iedere 14 dagen 
een spreekuur met advocaten gespecialiseerd in 
vreemdelingenrecht. Het is niet gemakkelijk om 
je weg te vinden in een nieuw land. Stap Verder 
gaat met mensen mee tot zij zelf de weg weten 
te vinden, het doel bereikt is of tot de mogelijk-
heden uitgeput zijn en doet dit uit het belang 
van de mensen zelf. www.stapverder.info 

Bedankbrief van stichting SAVH (Honduras) 

Lieve mensen, 
Met een hart vol dankbaarheid schrijven wij u 

deze brief. Het jaar 2025 is een onvergetelijk 
jaar geworden, en dat is volledig te danken aan 
uw vrijgevigheid en betrokkenheid. Dankzij uw 
steun hebben wij een significant verschil kun-
nen maken in de levens van kwetsbare kinderen 
in Honduras, waar armoede velen treft en moei-
lijke situaties aan de orde van de dag zijn. U 
hebt deuren geopend naar een betere toekomst 
van vele kinderen. Met uw donaties hebben wij 
ervoor gezorgd dat 354 kinderen dit jaar naar 
school konden gaan. Een rugzak, leermiddelen 
en schooluniformen; elke bijdrage heeft hen 
een plek in de klas gegeven. Daarnaast konden 
wij essentiële gezondheidsprogramma's op-
zetten en deze kinderen ondersteunen. Van 
voorlichting over mondhygiëne, vaccinaties, 
ontwormen tot medische controles. Dit is meer 
dan een jaar leren; het is een kans om de cyclus 
van armoede te doorbreken. Inmiddels volgen 
dit schooljaar 65 leerlingen de middelbare 
school waar zij een beroepsopleiding kunnen 
volgen. Acht kinderen uit het dorp Tosca, die 
jaren geleden door onze Stichting werden ge-
holpen om hun middelbare school en beroeps-
opleiding te starten, zijn nu bezig met afstude-
ren. Dit bewijst dat we het onmogelijke mogelijk 
hebben gemaakt. Hierbij een voorbeeld: Isis 
Lopez. Isis is op elfjarige leeftijd gestart met on-
ze steun. Momenteel is ze bezig met afstuderen 
in het vak informatica. Isis volgt nu avondlessen, 
wat nodig is omdat haar moeder overdag werkt 
in de landbouw en Isis dan op haar broertjes 
moet passen. Zij is moedig en laat ons weten 
dat zij zonder de steun van SAVH dit nooit had 
kunnen bereiken. ‘En straks kan ik een baan krij-
gen en dan kan ik mijn moeder ontlasten van 
het zware landbouwwerk, en dat is mijn 
droom.’  
Elke stap die wij zetten, is een grote sprong voor 
een kind. Samen maken we het verschil, hart 
voor hart. Want een kind zonder onderwijs ver-
dwaalt in het labyrint van de toekomst. Wij ho-
pen u ook in de toekomst tot onze trouwe do-
nateurs te mogen rekenen, zodat we samen nog 
meer impact kunnen maken. Namens het be-
stuur van SAVH, en bovenal namens alle gehol-
pen kinderen en hun families: Onze oprechte 
DANK. 
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Predikant 

Ds. Hermen Kroesbergen 

Dorpsstraat 2 

1153 PB Zuiderwoude 

Email: hermen.kroesbergen@gmail.com 

Telefoon: 06 - 22989516 

Vrijdag vrij 

Scriba  

Annet Nielsen 

Cornelis Roelestraat 16  

1151CB Broek in Waterland, 06-13576244  

Email: npnielsen@ziggo.nl 

 

Kerkgebouwen  

Kerkgebouw: De Broeker Kerk 

Kerkplein 13, 1151AH Broek in Waterland 

Website stichting Broekerkerk 

www.broekerkerk.nl  

Verhuur Kerk en Rouwkamer: 

Wouter Jesse/Marieke Kuen, Parallelweg 7, 

Broek in Waterland, 06- 50912536 

marieke_kuen@hotmail.com  of naar 

kosterendekerk@gmail.com 

 

 

 

Kerkgebouw: Kerk Zuiderwoude  

Dorpsstraat 1, 1153 PB Zuiderwoude 

Website: https://zuiderwoude-uitdam-

broekinwaterland.protestantsekerk.net  

Verhuur Kerk als trouwlocatie  

Ria de Oude, 06-20266698 

Email: riadeoude@outlook.com 

 

Kerkrentmeesters; het gemeenschappelijke 

rekeningnummer van de kerkrentmeesters 

is:  NL31RABO0310703301  

t.n.v. Prot. Gem Zuiderwoude-Uitdam-Broek 

in Waterland  

Diaconie: het gemeenschappelijke rekening- 

nummer van de diaconie is : 

NL58RABO0342813307  

t.n.v. Diaconie P.G. Zuiderwoude-Uitdam-

Broek in Waterland. 

 

 

Colofon: Verbinding is het kerkblad van de Protestantse Gemeente Waterland. 

Ingezonden stukken ter beoordeling van de redactie: Cora Vlaming, Hermen Kroesbergen,  

Ruud Gortworst (samenstelling blad). Correcties: Netty Hoogendoorn 

 

Coördinatie verspreiding:  Ed Honingh (Zuiderwoude-Uitdam) 020-4033243 en  

Henk de Ruiter (Broek) 020-4031635 

Fotografie: Cover Ruud Gortworst Purmerend (2025) en pagina 2 Ria de Oude project Genesis. 

Vrijwillige bijdrage voor Verbinding: NL41RABO 0310717671, Protestantse gemeente te Zuider-

woude-Uitdam-Broek in Waterland. Omschrijving: kerkblad Verbinding. 

 

Kopij voor 5 januari 2026 versturen naar: kerkbladVerbinding@outlook.com   

 

Protestantse Gemeente 

          in Waterland 

mailto:npnielsen@ziggo.nl
http://www.broekerkerk.nl
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  Michelangelo: Madonna met kind (Brugge) 
  

Voor de kunst van de be-
roemde beeldhouwer en 
schilder Michelangelo (1475-
1564) hoef je niet per se 
richting Italië. Zijn bekendste 
werken bevinden zich na-
tuurlijk in Florence en in Ro-
me.  
Zijn fresco’s in de Sixtijnse 
kapel zijn wereldberoemd en 
datzelfde geldt voor de Pietà 
in de Sint-Pieter, een indruk-
wekkend beeldhouwwerk 
dat toont hoe Maria treurt 
over Christus, haar overle-
den zoon.  
Het Teylersmuseum in Haar-
lem heeft een belangrijke 
collectie tekeningen van de 
grootmeester, maar het in-
drukwekkendste kunstwerk 
van Michelangelo in de Lage 
Landen is te vinden in Brug-
ge, in de Onze Lieve Vrouwe-
kerk.  
Nadat hij de Pietà had afge-
maakt in 1499 maakte Mi-
chelangelo een ander beeld-
houwwerk met Maria en 
Jezus als thema. Dit keer 
beeldde hij Jezus af als een 
kind.  
 

 
Maria zit achter hem, maar houdt haar kind nauwelijks vast. Jezus’ handje houdt haar wijsvinger 
nog vast, maar Jezus stapt duidelijk van haar weg.  
Ondanks dat ze weet dat haar kind zal lijden in de toekomst houdt Maria Jezus niet vast.  
Hem vasthouden zou betekenen dat ze haar eigen wensen en wil oplegt.  Michelangelo toont 
hoe moederschap een beeld is dat kan inspireren. Bijvoorbeeld om een ander altijd een ander 
te laten zijn, zonder hem of haar te beheersen door onze eigen wil, inzichten en wensen op te 
dringen.    

            Gertjan Schutte 

Beeldmeditatie 

1501-1504, marmer, hoogte 200 cm, Onze Lieve Vrouwekerk, Brugge.  
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Bloemschikking 

Advent en Kerst 

1e Advent: Donker is het Een witte duif,  
fluistering van hoop Bessen, bloemen, scha-
duw. Waar wacht het licht? Misschien heel 
nabij. 

 

2e Advent: Twee duiven, boodschappers van 
de Geest In het donker vindt het licht een weg. 
Een straal raakt de bloem, een belofte gloeit 
op, hoop ontwaakt. 

 

 

 

Kerst: Het is feest Zie het wit van de bloemen, hun kelken vol belofte.  
Duiven, engelen, hemel en aarde ontmoeten elkaar,  
het Kind is geboren, licht over licht. 

3e Advent: Boodschappers van 
de Geest Een engel zweeft, 
brengt beweging, brengt 
vreugde. ‘Zie, ik verkondig u.’ 
Johannes spreekt, het licht 
breekt door, een glimp van 
wat komt. 
4e Advent: Van paars naar 
roze, van stilte naar vreugde 
De verwachting rijpt: het Kind 
komt, het Licht breekt door. 
Engelen fluisteren, voorzegt, 
beloofd, een goede boodschap 
voor ons allemaal 
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